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Zondag 7 januari 2024 vertrekt weer de jaarlijkse Driekoningenvoettocht. 
Deze mooie traditionele wandeltocht van ongeveer 13 km lang, geeft jaarlijks vele 
inwoners uit de Krommerijn en omliggende streken een bijzonder wandelmoment. 
Om mee te lopen maakt het niet uit of je jong of oud bent. Wel zijn goede 
wandelschoenen en goede conditie een vereiste aangezien niet alleen de verharde 
weg de schoenzolen zal passeren. 
 
Loopt u dit jaar ook weer mee in onze fraaie wandeltocht? De tocht zal dit keer kort 
onderbroken worden nabij Fort Vechten. Eventueel kan ook daar aangehaakt worden 
indien de totale lengte u teveel is. Deze mooie en sportieve voettocht is nu al een 
begrip geworden, en een heerlijke wandeling zo na de feestdagen met vaak 
spontane en bijzondere gesprekken tot gevolg.  
We reizen met de koningen mee door het landelijke naar de kerk van O.L.V. ten 
Hemelopneming te Houten. We gaan deze keer op weg, luisterend naar elkaar en 
naar wat er ongezegd klinkt 'Hoor ik j(J)ouw woord?' 
 
Om 9.30 uur is er in de RK-kerk te Bunnik een gebedsviering. 
Na de viering is er tijd voor koffie. 
Om 11.00 uur start de wandeling vanaf het kerkterrein aldaar. 
Rond 12.00-12.30 uur is er een tussenstop bij Fort Vechten.  
Men kan daar hier aanhaken met de tocht, mocht u een kortere route willen 
wandelen.  
Vanaf deze plek is de route nog ongeveer 8 km naar de RK-kerk in Houten. 
In Houten worden we gastvrij ontvangen en is er een lichtjesviering. 
 
Daarna staat de bus van Kassing traditiegetrouw weer klaar om ons naar Bunnik 
terug te brengen. 
Dus... trek de wandelschoenen aan en neem voor de zekerheid een broodje mee 
voor onderweg. Kom weer gezellig meelopen met deze inspirerende tocht! 
 
Graag aanmelden op: www.driekoningenvoettocht.nl 
 


