
Sint Maarten gezinsviering  
en lampionnenoptocht 

 
Wil je ook horen wie Sint Maarten was en gezellig samen eten? 

Kom dan op maandag 11 november naar het Wi<e Kerkje. 
 

Iedereen is welkom! 
 
 

Programma 
Van 17 uur tot 17.30 uur kun je eerst een broodje eten in de Meenthoek van het Wi<e Kerkje. 
Om 17.30 uur gaan we naar de kerk voor een korte viering en daar wordt het verhaal van Sint 
Maarten verteld. Natuurlijk gaan we alvast de liedjes oefenen! Daarna lopen we met onze 
lampionnen van het Wi<e Kerkje naar de Nicolaaskerk, waar we in de Mariakapel een lichtje 
aansteken. En dan gaan we langs de huizen! Je mag aanbellen bij huizen waar een lichtje 
brandt: daar kun je een liedje zingen en hopelijk wat lekkers ophalen.  
  
Ter dekking van de kosten vragen we een vrijwillige bijdrage. 
 
Aanmelden     
Je kan je aanmelden via dit formulier. 
 
Mocht de link niet werken dan kun je onderstaande link ook overNkken in je browser. 
h<ps://forms.gle/ZwauEuMfsFGWDMfKA 
 
Als je een lampion hebt, neem deze dan mee, anders hebben wij er één voor je.  
 
We kijken uit naar een vrolijk Sint Maarten feest! 
 
Ma#hijs Marell, Dianne van Ginkel, Costanza Devoto en ds. Ber9e Boersma 
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