
Luisteren naar de Herder 

 
Ik ken mijn schapen en ze volgen Mij. 

Ik geef hun eeuwig leven: 

zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan 

Johannes 10,27b-28 

 

 

BOW- Woord- en Communieviering  4e zondag van Pasen 
 

Datum:11 mei 2025, 4e zondag van Pasen 

Parochie Paus Johannes XXIII   H. Nicolaaskerk, Odijk 
 

Zondagsviering van de Geloofsgemeenschap H. Nicolaas Odijk 
 

Voorganger: diaken Henk Schoot 

Zang:  Dames- en herenkoor 'Vox Odicensis' 

 én met koorleden uit Bunnik en Werkhoven 

Dirigent:  Joep de Cloet 

Piano:  Irina Boronjenkova 
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1ste collecte is bestemd voor de pastorale zorg in onze 

Geloofsgemeenschap 

 

2de collecte is bestemd voor Roepingen zondag 

Het thema van deze Roepingenzondag is ‘Wat vraagt God van jou?’ 

De campagne is een uitnodiging voor (jonge) mensen om te 

ontdekken wat God van hen vraagt. En een uitnodiging aan hen om 

na te denken en in gesprek te gaan over de vraag wat zij met hun 

leven willen en wat God met hun leven wil. Het is een uitdagende 

stap om daarover in gesprek te gaan en niet altijd makkelijk. Om 

daarbij te helpen bieden de bisdommen en de religieuze instituten in 

Nederland (KNR) mogelijkheden aan jonge mensen om in gesprek te 

gaan en deze vragen voor te leggen. 

 

 

  1ste collecte                                                                  2de collecte 

   

U kunt uw gave aan de collecte 

ook doen door het scannen van 

deze QR codes. Deze zijn te 

scannen met uw mobiele 

telefoon. U kan dan zelf het 

bedrag invullen. Dat kan u nu 

doen of u kunt eventueel het 

boekje mee naar huis nemen en 

dit thuis doen. 

     

 
 

 
Volgende BOW eucharistie viering op 29 juni. Bunnik 9.30 

 

Bunnik  www.pj23bunnik.nl 

Odijk  www.nicolaaskerkodijk.nl 

Werkhoven www.pj23.nl/show/locatie/15 
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O P E N I N G  V A N  D E  V I E R I N G  

Openingslied Vol van verwachting 
t. Marijke Koijck-de Bruijne / m. Eileen Silcocks / bew. Joep de Cloet 

 

Vol van verwachting zijn wij gekomen, 
om weer te weten waartoe wij bestaan. 
Verstillend van binnen, verlangend te horen 
het levende Woord dat opnieuw wordt geboren 
waar mensen in aandacht en liefde verstaan. 
 
Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden, 
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord: 
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn, 
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn, 
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort. 
 
Samengekomen om te gaan vieren 
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest, 
dat warm en met liefde en licht is doorweven, 
ons helpt om ons leven gestalte te geven. 
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest. 
 
Woord van welkom en inleiding 

 

Uitnodiging voorleeskerk 

 

Lied om ontferming      Heer ontferm U 

            naar het Byzantijns 

 

Heer ontferm U. (3x) 
Christus ontferm U. (3x) 
Heer ontferm U. (3x) 
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Lofzang:        Zingt van de Vader 
t. Henk Jongerius / m. Johann Crüger 

Zingt van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen, 
hemel en aarde, wilt zijn naam bezingen: 
houdt Hem in ere! 
 

Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven, 
luistert naar Hem, het woord van al zo hoge: 
houdt Hem in ere! 
 

Zingt van de Geest, adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven, 
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houdt Hem in ere! 
 

Openingsgebed 

 

D I E N S T  V A N  H E T  W O O R D  

Eerste lezing  -   Handelingen 13, 14. 43-52 
  
In die dagen reisden Paulus en Barnabas langs Perge naar 
Antiochië in Pisidië, waar zij op de sabbat de synagoge 
binnengingen. Na afloop van de dienst in de synagoge liepen 
vele Joden en godvrezende proselieten met Paulus en Barnabas 
mee; dezen spraken hen toe en drongen er bij hen op aan in de 
genade van God te volharden. De volgende sabbat kwam bijna 
de hele stad bijeen om naar het woord van God te luisteren. Bij 
het zien van die grote menigte werden de Joden zeer afgunstig 
en beantwoordden de uiteenzetting van Paulus met 
beschimpingen. Toen verklaarden Paulus en Barnabas in alle 
vrijmoedigheid: "Tot u moest wel het eerst het woord van God 
gesproken worden, maar omdat gij het afwijst en uzelf het 
eeuwige leven niet waardig keurt, daarom richten wij ons 
voortaan tot de heidenen. Want aldus luidt de opdracht van de 
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Heer tot ons: Ik heb u bestemd als een licht voor de heidenen, 
opdat gij redding zoudt brengen tot aan het uiteinde van de 
aarde." Toen de heidenen dit hoorden, waren zij verheugd en 
verheerlijkten het woord van God, en allen die tot het eeuwig 
leven waren voorbestemd namen het geloof aan. Het woord des 
Heren verbreidde zich door heel die streek, maar de Joden 
hitsten de godvrezende vrouwen op die uit de toonaangevende 
kringen kwamen en ook de voornaamste burgers uit de stad; zij 
veroorzaakten een vervolging tegen Paulus en Barnabas en 
verjoegen hen uit hun gebied. Deze schudden het stof van hun 
voeten ten teken dat zij met hen gebroken hadden en gingen 
naar Ikonium. De leerlingen echter waren vervuld van vreugde en 
van de heilige Geest.  
Woord van de Heer. -   Wij danken God. 
 
Tussenzang Heel de aarde jubelt en juicht   Psalm 67 

t. M. Copier / m. L. Deiss 

Refrein:   Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,  
   alleluia, alleluia! 
 

Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,  
loven zijn machtig beleid, 
omdat Hij steeds op wondere wijze 
alles bestuurt in gerechtigheid.     Refrein 

Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen; 
toont ons zijn aanschijn van licht, 
Hij gaat ons voor op alle wegen, 
heeft uit de zonde ons opgericht.    Refrein 

Hij is de God, die ons verblijdde, 
die onze nood heeft verstaan; 
die ons een hemels Paasmaal bereidde 
en zonder vrees door de wereld laat gaan.  Refrein 

Laat alle volken uw almacht vrezen, 
aller lof zij U gewijd, 
laat Heer, uw Naam bezongen wezen, 
in aller eeuwen eeuwigheid.     Refrein 
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Alleluia        Ik ben de goede Herder 
m. Gregoriaans /Joep de Cloet 

Alleluia, alleluia, alleluia. 
  

Ik ben de goede Herder. 

De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. 
  

Alleluia, alleluia, alleluia. 

 

Evangelielezing  -  Johannes 10, 27-30 

Pr: De Heer zij met u. 

A: En met uw geest. 

Pr: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus 

Christus, volgens Johannes 

A: Lof zij U, Christus.  

 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Mijn schapen luisteren 

naar mijn stem en Ik ken ze en ze volgen Mij. Ik geef hun eeuwig 

leven; zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan en niemand zal 

ze van Mij wegroven. Mijn Vader immers, die ze Mij gegeven 

heeft, is groter dan allen; en niemand kan iets uit de hand van 

mijn Vader roven. Ik en de Vader, Wij zijn één." 

Woord van de Heer.   -   Wij danken God. 

 

Acclamatie op het Evangelie         Gelukkig die het woord hoort 
t. naar Matteüs 13,16 – t. en m. Hein Vrijdag 

Gelukkig die het woord hoort en het beleeft. 
Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U. 
 

Overweging 
 
Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde. 
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En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

die nedergedaald is ter helle, 

de derde dag verrezen uit de doden, 

die opgestegen is ten hemel, 

zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 

vandaar zal Hij komen oordelen 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de heilige Geest; 

de heilige katholieke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen; 

de vergeving van de zonden; 

de verrijzenis van het lichaam; 

en het eeuwig leven. Amen. 

 

Voorbede 

Ná iedere intentie zingen wij: Luister Heer, verhoor ons bidden                

Luister Heer, verhoor ons bidden. 

Plant uw vrede in ons hart. 

D I E N S T  V A N  D E  T A F E L  

Collecte  /  kinderen komen terug 

 
Offerandelied Hoe ver te gaan 

t. Huub Oosterhuis naar Psalm 91:12 . 121:6 . 122.3 / m. Antoine Oomen 

Hoe ver te gaan? En of er wegen zijn? 

Nooit meer gebaande. 

Hoeveel paar voeten zijn zij? Twee, drieduizend.   (2 x) 
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Nog bijna slaven, vreemden voor elkaar. 

Kreupelen, blinden. 

Maar met iets in hun hoofd dat stroomt en licht geeft. 
 

De zon zal hen niet steken overdag. 

Bij nacht de maan niet. 

Zij stoten zich aan stenen. Niemand draagt hen. 
 

Omdat zij willen leven als nog nooit, 

angstig te moede 

zijn zij gegaan met grote hinkstapsprongen. 
 

Niet hier hun vaderland, en schaamteloos 

wagen zij alles. 

Soms wordt woestijn oase waar zij komen. 
 

Vrijheid ontkiemt in hen, gloeit aan, dooft uit, 

zal weer ontvlammen. 

Zij blijven kinderen, zij worden groter. 
 

Hun stoet is zonder einde en getal. 

Tel maar de sterren. 

Zij weten van de Stad met fundamenten. 

 

Vredewens 
 

Pr: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen 
gezegd: "Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u". Let niet 
op onze zonden maar op het geloof van uw Kerk. 
Vervul uw belofte: geef vrede in uw Naam en maak ons 
één. Gij die leeft in eeuwigheid. 

A: Amen. 
Pr: De vrede des Heren zij altijd met u. 
A: En met uw geest. 
Pr: Wenst elkaar de vrede. 
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Vredelied          Vrede voor jou 
m. Tom Löwenthal 

Vrede voor jou. 
Vrede voor jou. 
 
Overbrengen van de heilige Communie 
 
Het in een Eucharistieviering geconsacreerde Brood wordt uit het 
tabernakel gehaald. 
 
Onze Vader Maak alles nieuw 
                                    tekstbewerking: Jan Duin /m. Joop Stokkermans /bew. Joep de Cloet 

 

(gezongen) 

A: Onze Vader in de hemel, maak alles nieuw. 
Geef uw naam aan deze wereld, maak alles nieuw. 
Breng Uw koninkrijk tot leven, maak alles nieuw. 
Wees de hemel, wees de aarde, maak alles nieuw. 

 

Geef het brood in onze dagen, maak alles nieuw. 
En vergeef ons onze schulden, maak alles nieuw. 
Laat ook ons elkaar vergeven, maak alles nieuw. 
God verlos van het kwade, maak alles nieuw. 

 

(gebeden) 

V:  Verlos ons, Heer, van alle kwaad, 
geef genadig vrede in onze dagen, 
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, 
altijd vrij mogen zijn van zonde, 
en beveiligd tegen alle angst en onrust, 
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, 
de komst van onze Verlosser Jezus Christus. 

A:  Want van U is het koninkrijk, 
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 

Uitnodiging tot de heilige Communie 
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Communielied De Heer is mijn herder 
t. Psalm 23 / m. Joep de Cloet 

Refrein:  De Heer is mijn herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 

 

Hij brengt mij naar groene weiden, 
laat me rusten aan het water. 
Hij geeft mij kracht 
en leidt me langs veilige paden. 
 

Al ga ik door een diepdonker dal, 
ik hoef geen gevaar te duchten, 
want U, o Heer, bent bij mij, 
uw staf en uw stok beschermen mij.   Refrein 
 
U nodigt mij uit aan uw tafel, 
voor het oog van mijn vijand. 
U zalft met olie mijn hoofd, 
U vult mijn beker tot de rand. 
 

Uw goedheid, uw liefde ervaar ik, 
alle dagen van mijn leven, 
in uw huis mag ik wonen, 
tot in lengte van dagen.            Refrein 
 
Terugbrengen van de heilige Communie 
 
Dankgebed 
 
Goede God, wij prijzen en danken U: 
gesterkt door uw gave van het hemels brood 
mogen wij leven in uw Geest; 
wij bidden U: 
geef ons de kracht 
als uw kerk op aarde 
de wereld te maken tot een huis van vrede. 
  
Allen: Geprezen zijt Gij, God, om uw zorg en uw trouw. 
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U bent voor ons de goede herder 
die zijn schapen hoedt en over hen waakt. 
U trekt met ons mee 
en geeft ons voedsel, 
rust, voorspoed en zegen: 
leven in uw Geest. 
  
Allen: Geprezen zijt Gij, God, om uw zorg en uw trouw. 
  
U hebt uw Zoon ten hemel opgenomen 
om voor altijd bij U te zijn. 
U laat ons niet verweesd achter, 
omgeeft ons met uw zorg: 
leven in uw Geest. 
  
Allen: Geprezen zijt Gij, God, om uw zorg en uw trouw. 
  
U houdt ons bijeen in de gemeenschap van uw kerk. 
U blijft ons nabij en nodigt ons uit 
te getuigen van uw trouw: 
leven in uw geest. 
  
Allen: Geprezen zijt Gij, God, om uw zorg en uw trouw. 
  
U zendt ons uit in de wereld 
om uw menslievendheid 
zichtbaar te maken voor iedereen. 
Doe ons gaan in het vertrouwen 
dat U alles tot vervulling brengt, 
U die met de Zoon en de Geest 
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. 
Allen: Amen. 
 

Mededelingen 
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S L O T  V A N  D E  V I E R I N G  

Zending en zegen 

 

Slotlied         God groet u, zuiv're bloeme 
t.: 16e eeuw / m.: 17e eeuw 

God groet u, zuiv’re bloeme Maria maged fijn. 

Gedoog dat ik u roeme:lof moet u altijd zijn. 

Als gij niet waart geboren,o reine maged vrij, 

wij waren allen verloren,aan u beveel ik mij! 
 

O roze zonder doren,o violette zoet. 

O bloeme blauw in ’t koren,neem mij in uw behoed. 

Vol liefde en gestadig ootmoedig zo zijt gij, 

och, wees mij toch genadig,aan u beveel ik mij! 

 

 

Volgende zondagsviering: op 18 mei 2025 

Bunnik  WCV eigen parochiaan  9.30 

Odijk        WCV  eigen parochiaan 11.00 

Werkhoven  WCV eigen parochiaan 9.30 
 

 


