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NICOLAAS-ICOON 
H. Nicolaas, de Wonderdoener 

ca. 1740 
Mariakapel, Odijk 

foto: Martin Leijen   

 
 
Afbeelding voorzijde:  
St. Nicolaasreliek in achterwand priesterkoor H. Nicolaaskerk, Odijk 

foto: Aartsbisdom Utrecht 
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O P E N I N G  V A N  D E  V I E R I N G  

Openingslied Het lied over de plaats waar wij bijeengekomen zijn 
 t. Huub Oosterhuis / m. Comt nu met sangh 
 

Zomaar een dak boven wat hoofden 
deur die naar stilte openstaat. 
Muren van huid, ramen als ogen  
speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt 
als wij er binnen gaan om recht voor God te staan. 
 

Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen  
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort Gods vrij en lichtend woord. 
 

Tafel van Eén, brood om te weten 
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, dood en verrijzenis. 
 
 
Bewieroking beeld St. Nicolaas 
 
 
Woord van welkom en inleiding 
 
 
Ontsteken lichtjes voor onder de St. Nicolaasreliek 
 

Ondertussen speelt een cd – Uittochtslied.  
Van een onbekend gast-Jongerenkoor met piano, gitaar en 
dwarsfluit in de Lambertuskerk te Etten-Leur.     
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Lied   Een uittochtslied 
   t. Jan Verhoef / m. André Telderman 
 

Trek ik de zee door dan zal ik je vinden 
over het water zul je er zijn; 
Jij kent mijn wegen in den blinde,  
gaat met mij mee door de woestijn. 
 

Trek ik de zee door dan zal ik je vinden,  
over het water zul je er zijn. 
 

Trek ik de zee door dan zul je mij wachten 
over het water ben je mijn vuur; 
dicht aan je hart wil ik overnachten,  
zonder jou heb ik rust noch duur. 
 

Trek ik de zee door dan zul je mij wachten, 
over het water ben je mijn vuur. 
 

Trek ik de zee door dan zul je mij vinden, 
over het water stil je mijn pijn; 
Nog ken ik nauwlijks wie ik beminde 
maar ga met mij door de woestijn. 
 

Trek de zee door dan zul je mij vinden, 
over het water stil je mijn pijn. 
 
 
Korte meditatie 
 
 

G E B E D E N  E N  G E Z A N G E N  

Openingsgebed 
 
V: Vader in de hemel, laat ons bidden, moge het geloof dat U 

ons gegeven hebt in uw zoon, Jezus Christus, onze broeder, 
en moge de vlam van de liefde die in ons hart is ontstoken 
door de heilige Geest, in ons de zalige hoop doen herleven 
op de komst van uw Koninkrijk.    
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A: Moge uw genade ons onvermoeibaar maken 
in het zaaien van evangelische zaden 
die de mensheid en de kosmos van binnenuit omvormen. 
Moge uw genade ons standvastig maken 
in de zekere verwachting van een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde, 
wanneer de machten van het kwaad zijn overwonnen, 
en uw glorie voor eeuwig zal worden openbaard. 

 

V: Moge de genade van het Jubeljaar in ons,  
Pelgrims van Hoop, een verlangen doen herleven  
naar de schatten van de hemel.   
Moge diezelfde genade de vreugde en vrede van onze 
Verlosser over de hele aarde verspreiden. 

 

A: Aan U, onze God, te allen tijde gezegend, 
zij glorie en lof in eeuwigheid.  Amen. 

 
 
Eerste Lezing  -  1 Petrus 3, 15-16, Rom. 12, 12-13. 15, 13 
 

Uit de 1e brief van Petrus aan leden van verschillende gemeenten in 
Klein Azië en uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. 
 

Erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart.  
Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees 
dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral 
zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen 
de mensen die zich honend uitlaten over uw goede levenswandel 
in eenheid met Christus, zich over hun laster schamen. 
Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig 
wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. 
Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. 
Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.   
Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al 
vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft 
toenemen door de kracht van de heilige Geest. 
 

Woord van de Heer.    Wij danken God.      
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Lied Een mens te zijn op aarde 
  t. Willem Barnard / m. Ik wil mij gaan vertroosten van Johannes Brugman 
 

Een mens te zijn op aarde in deze wereld 
is leven van genade buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden die 't ons heeft voorgedaan. 
 

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
is komen uit het water en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, geen engel en geen dier, 
een levende, een dode, een mens in wind en vuur. 
 
 
Psalm 126  Het lied der hoop 
   t. uit het Hebreeuws vertaald door Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde 
 

L: Als de Heer doet keren de ballingen Sions 
zal het ons zijn of wij dromen. 

 

A: Dan zal vol lachen zijn onze mond, 
jubel zal op onze tong zijn; 
dan verluidt bij de volken: 

 ‘groot heeft Jahwe gehandeld aan hen!’. 
 

L: Groot heeft de Heer gehandeld aan ons, 
blijdschap is ons geworden. 

 

A: Doe keren onze ballingen, Heer,  
als de waterbekken in het zuiden. 

 

L: Zij die zaaien met tranen,  
zij zullen oogsten met jubel. 

 

A: Hij gaat en hij schreit bij het gaan  
die het zaaizaad draagt en het zaait; 
hij keert met jubelen, hij keert - 
een die mag dragen zijn schoven. 
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Alleluia  m. Gregoriaans - NSGV 
 

A: Alleluia, alleluia, alleluia! 
 

   T: Psalm 128, 1-2 Gezegend leven, een bedevaartlied 
 

V: Gelukkig alwie de Heer vreest,  
wie wandelen wil in zìjn wegen.  
Leeft gij dan van het werk uwer handen, 
welvaart en geluk zijn uw deel. 

 

A: Alleluia, alleluia, alleluia 
 
 
Evangelielezing  -  Lucas 3, 14-19 
V: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus, 

volgens Lucas. 
A: Lof zij U, Christus.  
 

Vervuld met de kracht van de Geest keerde Jezus terug naar 
Galilea. Het nieuws over Hem verspreidde zich in de hele streek. 
Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen en werd door 
allen geprezen. Hij kwam ook in Nazaret, waar Hij was 
opgegroeid, en volgens zijn gewoonte 
ging Hij op sabbat naar de synagoge. 
Toen Hij opstond om voor te lezen, 
werd Hem de boekrol van de  
profeet Jesaja overhandigd, 
en Hij rolde hem af tot de plaats  
waar geschreven staat:  
‘De Geest van de Heer rust op Mij, 
want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan 
armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om 
aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden 
het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, 
om een genade-/jubeljaar van de Heer uit te roepen.’ 
 

Woord van de Heer.    Wij danken God.   
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Evangelielied Pelgrimstocht der mensen 
 A. Lohmann / m. ‘Land of hope and glory’ van Edward Elgar  
 

Pelgrimstocht der mensen; veertig jaar woestijn,  
onvervulde wensen, - 't Land zal heerlijk zijn!  
Wie aanhoort ons bidden, wie ziet naar ons om?  
God, trek in ons midden; kom Heer Jezus kom.  
God, trek in ons midden; kom Heer Jezus kom.  
 
 

Overdenking van hoop 
 

 
Nicolaas-litanie 
 

V: Heer, ontferm U over ons. 
A: Christus, ontferm U over ons. 
V: Heer, ontferm U over ons. 
A: Heilige Drie-eenheid, één God, ontferm U over ons. 
 

V: Heilige Maria, Koningin der Heiligen, 
A: bid voor ons! 
 

V: Sint Nicolaas, helper van de armen, 
A: bid voor ons! 
 

V: Sint Nicolaas, beschermer van reizigers te land,  
ter zee en in de lucht, 

A: bid voor ons! 
 

V: Sint Nicolaas, trooster van de bedroefden, 
A: bid voor ons! 
 

V: Sint Nicolaas, herder van het christenvolk, 
A: bid voor ons! 
 

V: Sint Nicolaas, overwinnaar van de machten van het kwaad, 
A: bid voor ons! 
 

V: Sint Nicolaas, heil van de zieken, 
A: bid voor ons!    
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V: Sint Nicolaas, bevrijder van gevangenen, 
A: bid voor ons! 
 

V: Sint Nicolaas, voedstervader in hongersnood, 
A: bid voor ons! 
 

V: Sint Nicolaas, vriend van de kleine kinderen, 
A: bid voor ons! 
 

V: Sint Nicolaas, voorbeeld van evangelisch leven, 
A: bid voor ons! 
 

V: Sint Nicolaas, die luistert naar hen die u aanroepen, 
A: bid voor ons! 
 

V: Sint Nicolaas, beschermer van de Nicolaaskerken, 
 bid voor ons! 
 

V: Sint Nicolaas, verkrijg voor ons de bekering van ons hart; 
A: luister toch naar ons! 
 

V: Sint Nicolaas, verkrijg voor ons geloof, hoop en liefde; 
A: luister toch naar ons! 
 

V: Sint Nicolaas, verkrijg voor ons liefde voor de Kerk; 
A: luister toch naar ons! 
 

V: Sint Nicolaas, verkrijg voor ons nederigheid 
 en liefde voor onze zusters en broeders; 
A: luister toch naar ons! 
 

V: Sint Nicolaas, verkrijg voor ons de gaven  
 van de Heilige Geest; 
A: luister toch naar ons! 
 

V: Sint Nicolaas, verkrijg voor ons volharding in het gebed; 
A: luister toch naar ons! 
 

V: Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, 
A: ontferm U over ons, Heer!  
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V: Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, 
A: verhoor ons, Heer! 
 

V: Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, 
A: geef ons vrede, Heer! 
 

V: Bid voor ons, Sint Nicolaas, 
A: dat wij de beloften van Jezus Christus waardig mogen zijn. 
 

V: Laten ons bidden, 
 O God, die Sint Nicolaas tot een regel van geloof,  

een voorbeeld van zachtmoedigheid  
en een leraar van matigheid hebt gemaakt,  
geef ons, door zijn voorspraak,  
om in deze wereld te leven als ware kinderen van het licht 
en om op een dag uw eeuwige woningen binnen te gaan.  
Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. 

 

A: Amen. 
 

 
 
 

Lied Uit uw hemel zonder grenzen 

 t. Huub Oosterhuis / m. Floris van der Putt 
 

Uit uw hemel zonder grenzen komt Gij tastend aan het licht, 
met een naam en een gezicht even weerloos als wij mensen. 
 

Als een kind zijt Gij gekomen, als een schaduw die verblindt, 
onnaspeurbaar als de wind die voorbijgaat in de bomen. 
 

Als een vuur zijt Gij verschenen, als een ster gaat Gij ons voor, 
in den vreemde wijst uw spoor in de dood zijt Gij verdwenen. 
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Als een bron zijt Gij begraven, als een mens in de woestijn. 
Zal er ooit een ander zijn, ooit nog vrede hier op aarde? 
 

Als een woord zijt Gij gegeven, als een nacht van hoop en vrees, 
als een pijn die ons geneest, als een nieuw begin van leven. 
 
 
Voorbede 
Elke voorbede wordt afgesloten met: Laat ons bidden 
 
Acclamatie Voorbede  m. Floris van der Putt 
Ná iedere intentie zingen wij: 
 

A: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
 
Lied   Wees gegroet, o sterre 

   t. Anton Huybers / m. Adriaan Hamers 
 

Wees gegroet, o sterre, wees gegroet van verre, 
Aan de hemel blinkt uw licht,  
in het bange vergezicht. 
Wees gegroet, wees gegroet, Maria. 
 

Als de golven stijgen, hoger, hoger, dreigen, 
schijn dan veilig voor ons uit,  
gun de zee geen droeve buit. 
 

Wees gegroet, wees gegroet, Maria. 
 

Als in donk're luchten, wij naar u verzuchten,  
laat de wolken heind' en ver,  
voor u vluchten, morgenster. 
Wees gegroet, wees gegroet, Maria.  
 

Wees gegroet, o sterre, wees gegroet van verre, 
op uw zacht en zalig licht, 
houden wij het oog gericht. 
Wees gegroet, wees gegroet, Maria.  
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S L O T  V A N  D E  V I E R I N G  

Slotgedachte  Hopen is weten dat er liefde is 

   t. Henri Nouwen, pr. 

Zolang er nog hoop is 
Hopen is toch blijven leven in de vertwijfeling, 

en toch blijven zingen in het duister. 
 

Hopen is weten dat er liefde is, 
is vertrouwen in het morgen, is in slaap vallen 

en wakker worden als de zon weer opgaat. 
Is bij de storm op zee land ontdekken. 

Is in de ogen van de ander lezen dat hij je heeft verstaan. 
 

Zolang er nog hoop is, 
zolang is er ook bidden,  

en zolang zal God je in zijn Handen houden. 
 
 
Mededelingen 
 
   (zo mogelijk gaan we staan) 
 

Gebed om zegen  Zegen Uw volk 
t. naar Henk Jongerius, dominicaan 

 

V: Zegen Uw volk, Heer, blijf nabij aan ieder die U roept  
en laat Uw woord als regen zijn die ons herleven doet. 

 Zegen de kleinen bovenal, de armen in het land 
die uitzien naar Uw koninkrijk; bewaar hen in Uw hand. 

 

 Zegen de wereld, red ons Heer 
van oorlog, pijn en nood; dat het geen mens  
in haar/zijn pelgrimage ontbreken zal aan hoop. 

 Zegens ons allen en voltooi het werk van onze hand; 
houd wat U zelf begonnen bent ook door Uw Geest in stand. 

 Zo worden wij gezegend:  
 

A: In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
Amen.     
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Slotlied  Nicolaaslied Odijk 
m. Ode an die Freude van Ludwig van Beethoven 

 

Huis waar mensen samen komen  
soms gelukkig, soms met pijn. 
Ieder met zijn eigen dromen,  
samen delend, brood en wijn.  
Nicolaas, Odijkse gemeenschap,  
middelpunt van ons bestaan, 
heeft ons lachen, heeft ons huilen,  
zoveel jaren al doorstaan. 
 

Veilig huis om in te schuilen  
rangen, standen tellen niet. 
Alle blijdschap, alle tranen,  
uitgezongen in een lied. 
Huis waar mensen samen één zijn,  
rekening houden met elkaar 
en God zoeken in de ander,  
licht en vrede vind je daar. 
 

Huis niet slechts gebouwd met stenen,  
ook met mensen, groot en klein, 
die door hartverwarmend werken  
zo elkaar tot vrede zijn. 
Dankbaarheid om al die mensen,  
aangestoken door het Licht. 
In Odijk een stukje hemel,  
mensen, wat een vergezicht. 
 

Dankbaarheid om al die 
mensen,  
aangestoken door het Licht. 
In Odijk een stukje hemel,  
mensen, wat een vergezicht.  
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U bent van harte genodigd om in de Dagkerk 
een kopje koffie/thee te drinken. 
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Mgr. Herman Woorts,  
hulpbisschop Aartsbisdom Utrecht 

met St. Nicolaas reliek, 
Odijk 4 dec. 2022.  

 

foto: Aartsbisdom Utrecht     
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Nederlands logo Jubeljaar 2025.  
(Het Vaticaan heeft in 2022 het officiële logo  

met als thema ‘Pelgrims van Hoop’  
voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaakt.) 

 
 
Volgende (zondags)vieringen:  
 

Zondag 30 nov. 11:00/   1e zondag van de Advent/ Patroonviering/ 
Odijk   1e steenlegging/ Bezoek Sint Nicolaas 
Gezinsviering (Woord en Communie) /  
voorganger Matthijs Marell   m.m.v. Multiple Voice 
 

Woensdag 3 dec. 10:00/  
Woord- en Communieviering/  
voorganger Ineke Hollestelle  
Odijk 
 

Vrijdag 5 dec. 10:00/ (1e vrijdag van de maand)/  
Woord- en Communieviering/  
voorganger Ine Sturkenboom/ 
Odijk 


